Mijn naam is Sevenja Verhagen. Ruim 35 jaar geleden kwam ik ter wereld als mens met een
complete dubbelzijdige schisis. Ik beschouw mezelf als een pionier of life. Mijn grootste
ontdekkingstocht en leerschool is het leven zelf, om te zijn wie ik ben en volledig mezelf te zijn. Als
gevoelig en sensitief kind kende ik al sterk het gevoel van heimwee, zonder precies te weten
waarnaar.. Mijn binnenwereld leek niet te matchen met de buitenwereld, waarbij er ook nog eens
veel aandacht ging naar mijn uiterlijk door mijn nogal zichtbare afwijking. Hoe hard ik ook mijn
best deed, ik voelde me zowel van binnen als van buiten anders. Mijn leven kende niet alleen
mede door mijn schisis een moeilijke, pijnlijke en onveilige start, maar ook later nog de nodige
uitdagingen. Tegelijkertijd heb ik mijn hele leven lang ook altijd iets anders heel sterk gevoeld:
een speelsheid, vreugde en een innerlijk vuur diep in mij. Ik ben hier om mezelf te zijn en het kan
echtanders..al had ik geenidee hoe en wat precies.

Mijn missie en levenswerk kregen de afgelopen 10 jaar steeds meer focus: namelijk me veilig
voelen en vooral mezelf vrij spelen. In de afgelopen paar jaren veranderde mijn ontdekkingsreis
van weten naar steeds meer overal echt mezelf kunnen zijn. Juist hier hoort mijn schisis, en alle
ervaringen die hiermee samenhangen bij. Het is een onderdeel van wie ik ben als mens. Ik héb
een schisis, ik bén het niet. Deze schisis heeft me, net als alles in mijn leven, de ervaringen
geschonken die me hebben gebracht op de plek waar ik nu sta.

Ik huppel nu mijn eigen pad, met af en toe vallen en weer opstaan, soms verdwalen en weer
terugvinden, om het leven te leven zoals het voor mij bedoeld is. [k doe maffe en creatieve dingen
die ik leuk vind. Enne..de heimwee betekende dat ik het gevoel van thuis al kende. Ik kan nu vol
trots en met een grote prachtige schisis glimlach zeggen:"l found my way through my heart."

Ik voel me zeer vereerd om je deze dag mee te nemen op een creatieve, intuitieve en magische
ontdekkingsreis, op mijn speelse, unieke en eigen wijze: verhalend en misschien met een vleugje
humor. En weet je? Dit verhaal gaat niet alleen over mij.. maar juist over jou. Jij als pionier, thuis bij
jezelf. En hoe leuk! Laat dat nu net niet in een hokje, vakje of plaatje passen. Mooi, prachtig mens,
hoe jong of oud je ook bent, ik kijk er enorm naar uit jou te ontmoeten in alles wat je bent. Wees
welkom!



